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Genieten doe je nooit alleen (Lezen: Prediker 11:7-9) 
“Het is aangenaam voor de ogen de zon te zien ….”. Voor veel mensen is het hoogste doel 

gelukkig te zijn. Nou is daar niks mis mee, want God wil ook dat we dat zijn. 

Hij ziet mensen graag blij. Daarom vind je in de Bijbel zoveel feesten. De Israëlieten hielden er 

jaarlijks wel tien, waarvan er drie zelfs verplicht waren om in Jeruzalem te komen vieren. 

Daarnaast waren er allerlei gezins- en dorpsfeesten.  

Het eerste optreden van Jezus was ook op een feest: tijdens een bruiloft veranderde Hij water 
in wijn. Jezus liet daarmee zien dat God zijn aanwezigheid tot een feest wil maken. 

Genieten mag dus. Maar het is niet zo dat we ons recht op een leuke tijd mogen opeisen ten 

koste van anderen of van God zelf. Jezus wijst de rijke jongeling (die heel wat te genieten had) 

op zijn verantwoordelijkheden. “Denk eerst aan je ouders en aan je medemensen,” zegt Hij  

Jezus leert ons dan ook dat je God lief moet hebben met heel je hart, al je kracht, heel je 

verstand en je naaste als jezelf.  
Genieten mag, maar niet los van God en andere mensen. Eerlijk gezegd kun je pas echt volop 

en voluit genieten als anderen met je mee kunnen genieten. 

Geniet dus van het leven, ook vandaag. Geniet van elke dag, maar onthoud bij alles wat je 

doet, dat de Schepper rekenschap van je vraagt.  

God wenst je een fijne dag. Voor zover dat kan: geniet ervan. En laat anderen met je 

meegenieten. 

(aangeleverd door Janny Engelkes) 
Nieuws vanuit onze kerken 

Voortgang beroepen voorganger: Helaas hebben wij de vier gemeenteavonden, waarin wij u 

wilden informeren omtrent een aantal zaken die te maken had met het beroepen van een 

voorganger, in mei moeten annuleren. 

Kennelijk zijn binnen de kerkenraden, wij zijn natuurlijk allemaal maar vrijwilligers, zaken niet 

duidelijk besproken of niet goed begrepen. Uit de gezamenlijke begroting die gemaakt was 
bleek dat niet duidelijk was hoe om te gaan met de tekorten waar wij tegen aan gaan lopen bij 

het beroepen van een voorganger. Ook is bij een enkele gemeente het nog niet duidelijk wat 

dit voor andere activiteiten financieel tot negatief gevolg kan zijn. 

We zouden begin juli samen met de vier kerkenraden en kerkrentmeesters hierover verder 

praten zodat we op een gemeenteavond u goed zouden kunnen voorlichten, maar dit gaat niet 

lukken. Niet iedereen, ook i.v.m. vakantieperiode, kan voor die tijd de juiste gegevens leveren 
en intern de zaken bespreken. 

Helaas hebben wij dus op onze gezamenlijke kerkenraad van afgelopen dinsdag moeten 

constateren dat wij alles over de zomer heen moeten tillen en pas in augustus de draad weer 

op kunnen pakken. 

Het is even niet anders. 

 

Veranderingen in de kerkdiensten: N.a.v. de enquête die wij hebben gehouden zijn een aantal 
zaken benoemd die misschien anders zouden kunnen. We hebben het er al in de gezamenlijke 

gemeenteavond over gehad. Werkveld Viering en Lturgie is hier mee aan de slag gegaan en u 

hebt er al wat van kunnen proeven. Fenneke Groenbroek heeft ook in Gaandeweg (Verbindend 

vieren) ook al hier iets over verteld. In onze laatste kerkenraadsvergadering hebben wij 

besloten hier nu mee aan de gang te gaan. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat u er van zult 

gaan vinden. Dus laat het ons weten of praat er met elkaar over bij de koffie. Na enige tijd 
gaan we dit evalueren en kijken wat blijft of wat misschien anders zou kunnen. 

Wat gaat u direct hiervan merken: bij binnenkomst zijn er leden die “deurdienst” hebben en u 

welkome heten en evt. liturgieën uitdelen. Leden hebben zich hier voor opgegeven en er is een 

rooster gemaakt. Alleen in Wedde is er geen “deurdienst” omdat de kerkenraad hier al staat. 

De gemeente wordt in de kerk vooraf aan de dienst welkom geheten door de ouderling van 

dienst die kort de dienst toelicht (voorganger, organist) en de dienst van de volgende zondag 

onder de aandacht brengt, stil gebed en het lied dat wij gaan zingen. Verdere mededelingen 



zoals waar de bloemen naar toe gaan en andere zaken worden aan het eind van de dienst bij 

de afkondiging van de collectedoeleinden gedaan door een diaken of ouderling van dienst. 

Lectoren hadden wij in het verleden zo nu en dan maar nu gaan we dat bij elke dienst doen. 

Ook hier hebben zich gemeenteleden voor aangemeld. 
In Gaandeweg kunt u op pagina 22 dit nog eens rustig nalezen. En denkt u ik wil ook wel wat 

doen dan kunt u dit altijd doorgeven aan uw scriba. 

 

De rommelmarkt op 25 mei in Vriescheloo heeft een bedrag van bijna € 2100,00 opgebracht. 

Fijn dat ondanks het wat slechte weer de mensen de rommelmarkt toch wisten te vinden en 

iets gekocht hebben. Alle vrijwilligers worden weer hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 
Fietstocht diaconie: dezelfde dag, maar dan ’s middags, was de fietstocht uitgezet door de 

gezamenlijke diaconieën. Ook hier gooide het weer roet in het eten en zijn er maar twee 

handjesvol fietsers op komen dagen. Toch hebben die het droog gehouden en een mooie tocht 

gehad. Voor de opbrengst voor het kinderhotel in de Burcht te Wedde was dit natuurlijk niet 

leuk. De dag erna is na de Grunnegerdainst in de Magnuskerk een collecte bij de uitgang 

gehouden. Ik werd er vrolijk van als ik zag wat er in lag: veel 
papiergeld. Wat uiteindelijke een bedrag samen van € 

327,40 geworden is. 

 

Bevestiging diaken in Blijham: In de dienst van 2 juni is 

Hettie Kroeze bevestigd als diaken, we kunnen terug kijken 

op een mooie en inspirerende dienst. Helaas was er een 
netwerkstoring waardoor de dienst niet is uitgezonden of 

opgeslagen. Wel zijn er wat foto’s gemaakt. Ds. Wams 

leidde de dienst. Tevens was er een mooie liturgische 

bloemschikking gemaakt die Hettie mee naar huis mocht 

nemen. 

De schikking verbeeldt: 

 
Op het vingerplant blad, 

symbool voor gedragen 

worden door God, rusten 

rozen en calla’s, 

symbool voor 

ontvankelijkheid en 
liefde. 

Zonder zijn steun en 

liefde kan het werk in de 

gemeente niet gedaan 

worden. 

De bloemen in klokvorm staan symbool voor geroepen zijn. 

De rozen, sub rosa, voor geheimhouding. 
De boog met klimop symboliseert het altijd verbonden zijn 

met God en met elkaar. 

 

• Diensten de komende tijd 

✓ Alle diensten beginnen om 9:30 uur tenzij anders staat aangegeven. 

✓ Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders vermeld of bij een dienst 
van 11:00 uur vooraf vanaf 10:00 uur koffiedrinken.  

✓ Wanneer de KND aanwezig is tijdens een dienst is er ook oppasdienst. Wel moet u dit even 

melden bij de scriba van de kerk zodat er ook oppas is. 

✓  

Zondag 9 juni een dienst in Vriescheloo om 11:00 uur, Avondmaal, geen koffiedrinken vooraf 

Voorganger: ds. H.C. Mulderij 
Organist: mevr. E. de Boer 

Collecte: Diaconie en kerk 

  



 

Zondag 16 juni een openluchtdienst dienst in Blijham bij de kerk i.v.m. de feestweek 

Voorganger: mw. M. van Vliet, m.m.v. de KND 

Muziek: Christelijke Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde 
Collecte: NBG en kerk met een extra collecte voor de jeugd 

 

Zaterdag 22 juni een vesperdienst in de Blanckenborg, grote zaal, om 15:00 uur voor 

bewoners en belangstellenden 

Voorganger: dhr. H.S. Brouwer 

 

Zondag 23 juni een dienst in Bellingwolde 
Voorganger: pastor F.M. Groenbroek 

Organist: dhr. R. Brunekreeft 

Collecte: KIA werelddiaconaat en kerk 

 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: 

Zondag 26 mei vanuit Bellingwolde naar de fam. Noordhoff-Baron vanwege 50-jarig huwelijk. 
Zondag 2 juni gingen de bloemen vanuit Blijham naar naar mw. J. Oosterhuis met beterschap 

wensen en de liturgische bloemschikking was voor Hettie Kroeze, die bevestigd is als diaken 

deze zondag. 

 

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 

• Zondag 9 juni een concert in de Magnuskerk om 16:00 door het Christelijk Mannenkoor 
Stadskanaal o.l.v. dhr. H. Kooi. Het mannenkoor zingt overwegend geestelijke liederen. Er is 

een grote variatie in de liederenkeuze, van eenvoudige liederen tot grootse en majestueuze 

werken. Kosten € 15,00 inclusief koffie/thee in de pauze. 

 

• Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de 

websites van de kerken onder kerkdiensten of agenda. Ook wanneer een activiteit niet 

doorgaat kunt u dat hier lezen.  
• Krijgt u de papieren versie en wilt u meer weten neem dan even contact op met uw scriba. 

 

Uit onze gemeenten: 

Jarig de komende tijd (80+) en jubilea in Bellingwolde: 

dhr. B.G. Louwdijk (13-07-1941) 

mevr. R.L. Kruijer-Kortenga (17-07-1934) 
dhr. M.H. Boerstoel (26-07-1938) 

dhr. F.J.C. Cassée (27-07-1941) 

Anita Lobbezoo en Pim Zee zijn 24 juni 30 jaar getrouwd  

Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het adres opvragen bij ondergetekende. 

 

Jarigen en jubilea vanuit Blijham 

Op 18 juni hoopt mw. W. Rijks, Beukenlaan 32, 83 jaar te worden en op 28 juni dhr. C. J. den 
Hollander, de Omloop 12b, 90 jaar 

Op 20 juni is het echtpaar Van Dijken 55 jaar getrouwd. 

 

Vanuit onze vier gemeenten wensen wie iedereen een fijne dag toe. 

 

• Websites gemeenten: 
www.pkn-bellingwolde.nl |  www.blijham.protestantsekerk.net 

www.loosterkerk.nl | www.wedde.protestantsekerk.net 

 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 
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